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Opsomming van toekomstige gebeurtenissen  

Door: Anke Pronk-Waterlander 

 

Ik zie in de Schrift een zeer lange, gezegende periode voor de schepping, tussen de huidige genadetijd 

en de wederkomst van Christus. Naar deze  periode  wordt  in de  Schrift verwezen  met de termen: 

het Koninkrijk Gods; het Koninkrijk der Hemelen; de Dag van Christus; het laatste der dagen; zeventig 

zevens (jaarweken); de tijden van verademing; de jongste dag; de opstanding; de wedergeboorte;  

het oordeel.  

In deze lange periode, de eerste fase van het komende Koninkrijk (ruim 500 jaar), zal Israël in het 

beloofde land wonen en zal de aarde rechtvaardig geregeerd worden door Christus vanaf Zijn plaats 

aan Gods rechterzijde in de hemel. Rechtvaardigen en onrechtvaardigen (en miljoenen jonggestorven 

kinderen) zullen gedurende deze periode op aarde uit de dood worden opgewekt. Gods uitverkoren 

heiligen (o.a. Elia, Mozes, David en de apostelen) zullen Israël besturen. Alle natiën zullen door Israël 

onderwezen worden in de waarheid van God en Christus (Johannes 17:3).   

Ik heb de toekomstige gebeurtenissen, voor zover de Schrift deze vermeldt, hieronder gerangschikt 

zoals ik ze nu zie (2025), na jarenlange studie van het Koninkrijk der Hemelen.  Dit is geen strikt 

chronologische volgorde, omdat sommige gebeurtenissen min of meer gelijktijdig plaats zullen 

vinden. 

Het eerstvolgende punt (vandaag nog?) op Gods agenda is de beëindiging van de 

bedeling van het geheimenis (genadetijd) (Efez.3:1-13), wanneer Christus bekend-

gemaakt wordt aan de hemelingen. Op datzelfde moment zullen ook de leden van het 

Lichaam van Christus bekendgemaakt worden en onsterfelijkheid aandoen (Kol.3:4). 

Sommige Bijbelvertalingen vermelden niet “bekendgemaakt worden”, maar 

“verschijnen”. Het Griekse PHANEROO, dat in Kol.3:4 met “verschijnen” is vertaald  

doet wellicht denken aan de wederkomst, zoals die beschreven wordt in  

1Tess.4:16-17, hoewel velen die gebeurtenis de “opname der gemeente” noemen.  

Het is nogal verwarrend, maar er is in Kol.3:4 geen sprake van wederkomst of 

opname. De oorsprong van PHANEROO vinden we in het werkwoord PHAINO,  

dat oorspronkelijk te maken had met ergens licht op werpen of over laten schijnen  

en dat in de loop der tijd de betekenis is gaan krijgen van ”schijnen”. Een eenvoudige 

overgang zorgde ervoor dat het woord ook werd toegepast op het verschijnen van 

mensen en dingen. Andere vertalingen van Kol.3:4 hebben “geopenbaard worden  

in heerlijkheid”. Heerlijkheid, of glorie, heeft ook met licht te maken (stralen).  

Denk aan wat er gebeurde met het uiterlijk van Jezus bij de verheerlijking op de  

berg, waarvan Jezus zei dat dit visioen verwees naar de komst van het Koninkrijk 

(Matt.16:28; 17:1-8; Marc.9:1-8; Luc.9:27-36). Denk ook aan wat Paulus schreef  

over de glans van het opstandingslichaam (1Kor.15:38-45).  
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De Dag van Christus. De profetische klok van Israël gaat weer lopen.  

Elia wordt opgewekt om alles te herstellen (Mal.4:5-6; Matt.17:10).  

Samen met Elia zal ook Nebukadnezar worden opgewekt om Gods  

dienaar te zijn als wereldheerser (Dan.2:37-38), met sub-koninkrijken  

(:39-44). Dit zijn de (herstelde?) koninkrijken van het beeld van de droom  

van Nebukadnezar, die in de toekomst zullen verschijnen, voorafgaand  

aan de zeventig jaarweken (Dan.9:24). In het verleden verschenen deze  

koninkrijken na elkaar, maar in de toekomst zullen ze naast elkaar bestaan.  

In de droom werd immers het beeld, dat deze koninkrijken voorstelde,  

in zijn geheel vernietigd door de steen die tot een grote berg werd en de  

hele aarde vulde. Deze steen symboliseert het komende Koninkrijk der Hemelen.   

Op een gegeven moment wordt Kores ook opgewekt om Gods dienaar te zijn,  

onder het gezag en de leiding van Elia, om Israël te helpen herstellen.  

God gebiedt hem om Jeruzalem en de tempel te herstellen en te herbouwen.  

Dit zal plaatsvinden in de eerste zeven jaarweken (Jes. 44:28; Dan. 9:25).  

Heidenen helpen mee om Jeruzalem en de tempel te herbouwen (Jes.60:1-22; 

Zach.6:15). 

En ook David zal worden opgewekt (Jer.30:9; Ezech.34:23-24; 37:21-25; Hos.3:5)  

om koning te zijn gedurende 62 jaarweken (gezalfde, vorst > Dan.9:25-26).  

Mensen zullen zeer oud kunnen worden, zo oud als bomen (Jes.65:20-23). 

Israël wordt uit de natiën verzameld en gezuiverd in de “woestijn der volken”  

(Ezech.20:33-44; Jes.11:12; 32:15-18). Niet alle Israëlieten zullen het beloofde  

land binnen mogen gaan (Ezech.20:38; Luc.13:28). Waar gaan deze mensen  

naartoe? Zouden zij wellicht Babel gaan herbouwen, dat in de toekomst een  

welvarend Joods handelscentrum zal worden?  

Herstel van stammen en familiebanden. Verdeling van het heilige land, volgens  

de grenzen zoals genoemd in Gen.15:18-21, onder de twaalf stammen van Israël.  

Gods Wet in de harten van Joodse gelovigen (Jer.31:2-23).  

Als God de wereld binnendringt met Zijn Geest, ontstaat er vrede, voorspoed  

en harmonie (Jes.2:4; Micha 4:1-5; Zach.4:6).  

Christus is niet op aarde, maar regeert vanuit de hemel (Matt.24:45-51; 25:1-30; 

Ps.2:4; 11:4; 103:19). De apostelen worden opgewekt om de twaalf stammen te 

besturen (Matt.19:28). 

Opstanding van rechtvaardigen en onrechtvaardigen (nog steeds sterfelijk) om 

geoordeeld te worden (gericht/bestuurd) tijdens de heerschappij van de Hemelen 

(Dan.12:2; Joh.5:28-29; Hand.24:15). 
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Israël geeft de natiën onderwijs over God (Ex.19:6; 1Petr.2:9-10).  

Ongehoorzamen worden geëxecuteerd en in Gehenna geworpen (Jes.29:20; 66:24). 

Het Lichaam van Christus heeft een hoge positie te midden van de hemelse  

autoriteiten (Efez.2:6). “Onze plaats is om genade te schenken aan de hemelse  

wezens, niet toorn aan de aardse wezens.” – A.E. Knoch  

Rechtvaardigheid vult de aarde (Ps.9:8; 48:10; Jes.26:9; Amos 5:24).  

De tijden van verademing zijn aangebroken (Hand.3:19). 

Natiën onderwerpen zich aan Christus’ heerschappij (Jes.11:10; Rom.15:12;  

Micha 4:2; Matt.12:21; Luc.2:32).  

De heilige Geest van Christus houdt het kwaad tegen (Joh.16:7-11; Jes.11:1-4). 

Gebed wordt direct beantwoord (Jes.65:24). 

Langdurige vrede op aarde (Jes.2:1-5; Micha 4:3; Luc.2:14). 

Aan het eind van de zeventig jaarweken zullen er, naar mijn mening, twee  

parallelle leefwerelden op aarde zijn. De leefwereld van het Koninkrijk,  

waarin mensen alles gemeenschappelijk zullen hebben, zoals in de  

Handelingentijd, die een kleinschalige voorproef was van het Koninkrijk  

(Hand.2:44-45; 4:32). En daarnaast de leefwereld van het herbouwde Babel,  

waarin alles zal draaien om zoveel mogelijk geld verdienen. Jezus zei immers:  

“Hoe moeilijk kunnen zij, die geld hebben, in het Koninkrijk Gods ingaan”  

(Luc.18:24). 

Satan is niet gebonden in deze eerste fase van het Koninkrijk (Dag van Christus) 

(Matt.13:36-43; Hand.5:3; 2Kor.2:11).  

 

Afvalligheid wordt openbaar na zeer lange tijd van vrede, rust en onderwijs 

(2Tess.2:3). Ik vermoed dat deze afvalligheid en ontevredenheid vooral zal  

heersen onder de miljoenen mensen, die in voorgaande bedelingen als kind  

stierven en die, bij de aanvang van het Koninkrijk, als kind zullen worden  

opgewekt uit de dood. Zij groeien dan op in vrede, veiligheid en overvloed  

en zullen geen ervaring hebben met barre omstandigheden, zoals die van hun 

voorouders uit de voorgaande bedelingen. Ik denk dat deze mensen, na verloop  

van tijd, wel eens wat anders zullen willen dan “eerlijk zullen we alles delen.”  

 

Opstand tegen God en Christus (Ps.2:1-5). Satan introduceert de antichrist.  

God zendt een dwaling (2Tess.2:6-11), opdat de leugen van de antichrist  

- dat Christus nooit in het vlees kwam en daarom ook niet terug kan komen -  

door de afvalligen geloofd wordt (1Joh.4:3; 2Joh.:7).  

 

De grote verdrukking begint op de helft van de 70e jaarweek (Dan.9:27). 

Davids regering wordt gewelddadig beëindigd (Dan.9:26).  
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Een deel van Israël vlucht naar een schuilplaats in de woestijn (Petra?)  

(Matt.25:15-25; Op.12:6,14). De oordelen uit Openbaring vinden plaats  

(zegels, bazuinen, schalen).  

Wereldwijde verkondiging (door de 144.000 verzegelden?) dat wie volhardt  

tot het einde gered zal worden (van de dood) om in de komende eeuwen  

te leven op aarde in Christus’ aanwezigheid (Matt.24:13-14). 

Slag bij Armageddon (Op.16:16; 19:11-21). 

 

Na de grote verdrukking daalt Christus van de hemel af, in wraak en  

vlammend vuur (Matt.24:29-31; 2Tess.1:7-8).  

 

Gestorven martelaren worden opgewekt en samen met de overlevenden van  

de grote verdrukking worden zij weggerukt tot in de wolken om Christus te  

verwelkomen en te vergezellen bij het laatste stuk van Zijn afdaling naar de  

aarde (1Tess.4:16-17).  

 

De Olijfberg splijt (Zach.14:4). De antichrist wordt uitgeschakeld (2Tess.2:8).  

 

De Dag des Heren - de wederoprichting van alle dingen (Hand.3:21). Christus op 

aarde (PAROUSIA) op de troon van David (Luc.1:32). Satan voor duizend jaar 

gebonden (Op.20:1-3). Christus regeert met een ijzeren staf (Op.19:15; Ps.2:1-9). 

Martelaren uit de grote verdrukking worden priesters die met Christus duizend  

jaar lang zullen regeren (Op.20:4,6). 

 

Oordeel over de volken, vanwege hun houding tegenover Israël tijdens de grote 

verdrukking (Matt.25:31-46). 

Satan, voor korte tijd weer vrijgelaten, verzamelt de volken voor oorlog en  

belegering van Jeruzalem. Hun legers worden door vuur van de hemel verslonden 

(Op.20:7-9).  

 

Grote Witte Troonoordeel, waarna sommige mensen in de poel des vuurs  

(Dode Zee, massagraf) worden geworpen, dit is de tweede dood (Op.20:11-15). 

De voltooiing (1Kor.15:24-28). De dood wordt onttroond, allen die nog in de  

tweede dood waren worden weer levend en zijn voortaan onsterfelijk.  

Christus draagt het koningschap over aan de Vader. God alles in allen. 
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De Dag van God (2Petr.3:12-13; Op.21,22). Inauguratieperiode van duizend 

generaties (Deut.7:9; 1Kron.16:15; Ps.105:8). 

Nieuwe hemel en nieuwe aarde. Het nieuwe Jeruzalem - de bruid, de vrouw van het 

Lam - daalt neer uit de hemel (Op.21:2 – 22:5). 

God woont bij de mensen. Geen tranen, dood, verdriet en pijn meer (Op.21:1-4). 

 

******* 
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